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In de tuin - het leven wint!

Dat is het thema van dit nummer van de bijEen én van de 
40dagentijd. Het wordt aangereikt door het bijbellezingenrooster 
van Bijbel Basics, dat ook in de kindernevendienst wordt gebruikt. 

Het zal in de zondagsdiensten 
niet altijd lukken om ons ‘aan dit 
rooster te houden’. Maar voor wie 
de grote lijn wil zien, zet ik de 
lezingen op rij:
• De hof van Eden - Genesis 

2:8-25 
• Een eind aan de paradijselijke 

harmonie - Genesis 3:1-24 
• De woestijn wordt tuin - Jesaja 

35:1-10
• De weg van de graankorrel - 

Johannes  12:20-27
• Jezus gevangengenomen in de 

tuin van Getsemane - Johannes 
18:1-14 

• Jezus begraven in een tuin bij 
Golgota - Johannes 19:38-42 

• Tuin van nieuw begin - 
Johannes 20:1 en 11-18 en 
Openbaring 22:1-5.

De tuin is een geliefd beeld in 
de bijbel. Beeld van veiligheid 
en rust. Een paradijselijke plek 

bijEen In de tuin
Blijf je verwonderen
Zie in het dagelijkse
Het bijzondere

om samen te zijn en te genieten. 
Er loopt een mooie lijn van het 
eerste naar het laatste bijbelboek. 
Genesis begint met een tuin waar 
het leven goed is: de hof van Eden. 
Niet te lezen als een verhaal over 
hoe het ooit was, maar meer als 
richting, hoe het zou kunnen. De 
bijbel is toekomstgericht! Een 
droom, een visioen: zo heeft God 
de aarde bedoeld. Als een plek 
waar alles wat leeft tot haar recht 
komt, waar voor ieder mens een 
plek is, waar mensen in harmonie 
leven met alles wat is en leeft. De 
mens niet als heerser, maar als 
medeschepsel, in verbondenheid 
en afhankelijkheid. Het laatste 
bijbelboek pakt deze droom op 
met het beeld van de tuinstad, 
groen, waterrijk. Waar alle 
tranen worden gedroogd en het 
leven stroomt. Er loopt een rode 
(groene!) draad door de bijbel 
heen: van tuin naar tuinstad. 

En tegelijk tekent de bijbel geen 
idylle. We horen hoe er in de 
tuin verkeerde keuzes gemaakt 
worden. Jezus wordt in de tuin 
gevangengenomen, verraden, 
verloochend, alleen gelaten, 
begraven. Hoever ook is het 
visioen van de tuinstad verwijderd 
van de vreselijke beelden uit 
steden in Oekraïne en Gaza met 
alles in doffe puin. 

Geen idylle, maar wel hoor je 
ergens in al die bijbelverhalen de 
hoopvolle ondertoon, soms alleen 
fluisterend, dat het leven sterker 
is. Dat de zachte krachten zullen 
winnen. 

Struinend door mijn boekenkast 
viel mijn oog op het boekje ‘Van 
binnen uit’ van J.P. Boendermaker 
en G.H. Westra. Ik kreeg het van 
mijn ouders bij mijn belijdenis. Een 
met aandacht gekozen boekje, 

De coverfoto laat zien hoe op een bijna vergeten 
stuk grond nieuw leven kan opbloeien. In en rond 
deze Rosande Gaerd bloeit ook nieuw leven tussen 
buurtgenoten en allerlei groene initiatieven. Nieuw 
leven wint, dat ademt ook deze bijEen, die voor u 
ligt.

We sluiten aan bij het thema van de 
kindernevendienst op weg naar Pasen. In het 
hoofdartikel leest u daarover meer. Als redactie 
ontdekten we dat op veel plekken aan dit thema 
handen en voeten gegeven wordt. Heel duidelijk zien 
we dat op de pagina Kerk en Samenleving waarin 
aandacht gevraagd wordt voor Rwanda en de acties
van ‘Grootouders voor het klimaat’.

In dit nummer als vanzelfsprekend informatie 
over de vieringen op weg naar Pasen. De Goede 
Week vieringen in de Oude Kerk en op Pasen in 
de Vredebergkerk. Drie oecumenische vespers 
op zondagen in de 40dagentijd en viering in de 
Opstandingskerk in Wolfheze. 

En vergeet niet te lezen hoe tieners de eerste 
zondag van dit jaar in gesprek gingen over goede 
voornemens. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Hannie Luiten

Van de redactie

>>
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het paste bij de weg die ik, net 
theologie studerend, was ingegaan. 
Het gaat over liturgie in de kerk 
en thuis. O.a. over het belang 
om verhalen, zoals die hierboven 
genoemd, te blijven lezen, om 
de bijbelse beelden te koesteren. 
Om zo een reservoir aan hoop te 
hebben - en niet overspoeld te 
worden door alles wat ook in onze 
tijd gebeurt. Met grote woorden 
staat in dat boekje (ik had het 
onderstreept, lang geleden): 
‘Tirannen vrezen zulk ‘binnenwerk’, 
want daar kunnen ze niet bij’. 

Door het lezen van de tuinverhalen 
kunnen we ons ‘binnenwerk’ 
versterken. Samen vieren kan ons 
‘binnenwerk’ versterken. En zeker 
Pasen vieren kan ons ‘binnenwerk’ 
versterken.

Martine Nijveld
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Woorden die klinken

Daags na de inauguratie van de gekozen leider in Amerika, 
werd de gebruikelijke gebedsdienst gehouden. De Episcopaalse 
bisschop Marian Edgar Budde hield daarin een indrukwekkende 
preek, waarin zij zich op stevig zachte manier uitsprak over het 
voorgenomen beleid van de nieuwe president, met de woorden “have 
mercy”.

En daarna de vrouwen, mannen en kinderen 
benoemde die door gehaaste nieuwe regelgeving 
gedeporteerd, geweerd, of in de knel zullen komen 
en daarmee hun leven niet zeker zijn. “Have mercy”. 
Deze twee woorden blijven in mijn hoofd doorklinken, 
evenals het beeld van een wegkijkende, weghonende 
president. “Nasty” noemde hij bisschop Budde 
vervolgens op twitter, “a so-called bisshop”. Haar 
daarmee, volledig diskwalificerend, wat niet aan hem 
is. 

“Wat een krachtige vrouw”, zeggen de mensen die 
het evangelie in haar woorden herkennen en zouden 
wensen dat ze het ook zo konden, durfden misschien: 
zichzelf uitspreken, zeggen wat gezegd moet worden, 
in naam van God. Omdat het gaat over de onverkort 
bijbelse boodschap die moet klinken en beter nog, 

gedaan moet worden. 
Het vertalen van deze twee woorden “have mercy” 
is nog wel een punt. Het kan betekenen: ontferm u 
over…, óf heb genade met… In beide gevallen wordt er 
gehoord, gezien, wordt het innerlijk geraakt. In beide 
gevallen is er een relatie, is er verbondenheid. Het 
gaat mis als de verbinding verbroken raakt. 

“Have mercy”. Genade! Deze woorden zullen nog een 
tijdje in mij blijven rondzingen. Hoe zit het met mijn 
‘mercy’? Wat zeg ík wel, of niet? Wat is politiek en wat 
is (christelijke) ethiek? Welke woorden mogen, moeten 
klinken uit mijn mond, in de gemeenschap waarin ik 
geroepen ben?

Irene Pluim 

Ga mee op weg

Het jaar vordert alweer, maar graag wil ik nog bedanken voor alle 
goede wensen rond de jaarwisseling. Fijn om inspirerende gedachten 
en warme wensen te ontvangen. In de wijken houden we weer 
wijkontmoetingen. Dit keer rond het ganzenbordspel.

Niet om zomaar een spelletje te 
spelen (al is ook dat altijd leuk), 
maar omdat het ganzenbordspel 
een levensspel is: je start, je gaat 
op weg, komt over een brug, kunt 
vast komen te zitten, maar ook 
ervaren hoe iemand die langskomt 
je verder helpt. Je raakt weleens 
de weg kwijt, maar kunt ook 
herbergen treffen om tot rust te 
komen. 

En bij al deze levensbeelden 
(waarin bijbelverhalen 
doorklinken) kun je met elkaar in 

gesprek raken. Iemand vertelde me 
over haar gewoonte om dit spel 
te spelen op oudejaarsavond en 
elkaar al spelend te vertellen hoe 
het jaar voor jou geweest is. 

En wat je hoopt voor het nieuwe 
jaar. Belangstelling voor ónze 
uitwerking van het spel? Stuur een 
berichtje en ik stuur het u/jou met 
alle liefde toe.

We gaan ook weer op weg 
naar Pasen. Op een andere 
manier komt de genoemde 

levenssymboliek ook op deze weg 
terug. Een weg die we gaan met 
de hoop ‘als nieuw’ te worden. Met 
een regel uit een lied van Jan van 
Opbergen:
Ga jij met ons de weg die  
 ‘speurtocht’ heet,
die ons een glimp van God zal op
 doen vangen?

Een goede 40dagentijd gewenst. 
Op weg naar Pasen!

Martine Nijveld
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In memoriam

Aaltje Jantina Buit-Blancke, 11 augustus 1934 – 29 november 2024
Op 6 december namen we afscheid van Ali Buit, lieve vrouw van Wout, moeder, oma en overgrootmoeder. 
Haar wortels lagen in het Drentse Schoonebeek. Voor werk kwam ze in Wolfheze, de liefde deed haar blijven, 
ze raakte gesetteld in Oosterbeek. Het laatste stukje van haar leven verbleef ze in de Molenberg, waar ze zelf 
jarenlang vrijwilligerswerk deed. Zorgzaamheid typeerde haar. Zij hield het gezin met de drie zoons draaiend. 
Verwelkomde de schoondochters in haar leven. Paste met plezier op haar kleinkinderen. Geloof betekende 
veel voor Ali. Nog lang volgde ze thuis de online kerkdiensten. En luisterde ze naar ‘Nederland zingt’. Bij het 
afscheid lazen we woorden uit psalm 139, over Gods hand die jouw hand vasthoudt. Zo hebben we Ali toever-

trouwd – aan de aarde en aan God. (MN)

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Gerritje Johanna Zunneberg-Dijs, 5 maart 1932 - 22 december 2024
Op 30 december namen we in de Vredebergkerk afscheid van Ger Zunneberg. Ze was al enige tijd ziek en 
aangewezen op thuiszorg en (trouwe) zorg van familie en de mensen om haar heen. Kort voor haar dood be-
zocht ik haar op verzoek en ze trof me door de rust die van haar uitging en het vertrouwen waarmee ze de na-
derende dood onder ogen zag. Ik herkende nog veel van de vrouw die ik in onze Oosterbeekse jaren had leren 
kennen. De humor die haar eigen was, de directe en open manier van spreken zonder omhaal van woorden, en 
zeker ook haar geloofsvertrouwen. Ze had het zoals ze zelf zei “uit handen gegeven, in handen van God”. Dat 
straalde ze ook uit. We hebben over de afscheidsdienst gesproken waar ze het meeste al van had overdacht. 

Moge haar gedachtenis tot zegen zijn van wie met haar verbonden waren. (HS)

Albert Weijsenfeld, 16 januari 1950 - 10 januari 2025 
Ab was een bijzonder mens, beschouwend, nadenkend. In groepen voelde hij zich niet zozeer thuis, de maatschappij ervoer hij 
vaak als lastig. Het waren juist de individuele ontmoetingen waarin waardevolle contacten ontstonden, mooie gesprekken. Een 
leven lang leerde Ab, zo gaf hij aan. Zijn ontwikkeling stopte nooit. Intens kon Ab ook genieten van de natuur, waarin hij zorg-
vuldig de grond bewerkte en de groei, het afsterven en opnieuw de groei in de seizoenen mee-ervoer. Ab werd ernstig ziek en 
moest steeds meer inleveren, totdat hij in rust zijn leven kon loslaten, in zijn eigen woning in de Molenberg. Hij werd 74 jaar. Zijn 
lichaam is aan de aarde toevertrouwd op begraafplaats Heidepol, nadat mooie en bijzondere verhalen over zijn leven klonken. 
(IMP)

Hendrikus van Arkel, 9 januari 1945 – 16 januari 2025
Geboren in Gorinchem, woonde Hennie op verschillende plekken. Na een lastige jeugd en eerste huwelijk dat 
niet standhield, ontmoette hij Bep in de werksfeer. Zij vonden geluk en geborgenheid bij elkaar, bijna veertig 
jaar getrouwd. Hennie was deskundig als medisch technicus in verschillende ziekenhuizen. Hij had hart voor 
de zaak, het voelde als een roeping. Een chronische ziekte kwam al vroeg in zijn leven, veel heeft hij moeten 
inleveren, hij droeg het moedig. Met Bep kon hij genieten van kleine dingen en haar ruimte geven voor haar 
bezigheden. Een mens met een eigen wijsheid en visie, zorgzaam, geduldig. De laatste tijd ging hij snel achter-
uit. ‘In liefde losgelaten’ staat boven de rouwkaart. Bij zijn afscheid bij Mijnhart klonk “Finlandia” als troost, met 

woorden van Sietse de Vries: Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. Ik ben de 
hoogste toon die jij kunt aanslaan. Ik ben de verte, die verlangend wenkt. En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, ben ik de 
hand, die al je tranen wist. (IMP)
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilder-

werk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van 
de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens
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“Het is eigenlijk zo simpel”  plezier in het gewone en duurzaamheid

Voor Engelien Heinen is het 
simpel en vreugdevol om 
zorgvuldig met de natuur om 
te gaan. Hoe is dat zo ontstaan 
of is dat in je opvoeding 
meegegeven? “Volgens mij 
was er toen ik opgroeide in 
de Achterhoek geen speciale 
aandacht voor groen. Er werd 
geen nadruk gelegd op liefde 
voor de natuur, maar die was er 
wel. Je moet goed zijn voor alle 
gebruikers van de aarde.”

Enkele jaren geleden is Engelien 
gestopt met werken. Ze werkte 
als verpleegkundige op de 
hartbewaking. In de jaren ‘70 is bij 
haar het besef gekomen dat een 
verantwoorde manier van leven 
bijdraagt aan een leefbare aarde. 
In die periode is ze vegetarisch 
geworden en biologisch gaan eten.
Heb je altijd al verbondenheid met 
de natuur gevoeld? “Gevoeld wel, 
maar niet bewust.”

De laatste 17 jaar besteedt ze ook 
meer aandacht aan de natuur 
om zich heen. Niet alleen om het 
voor zichzelf mooier te maken, 
maar ook uit verantwoordelijkheid 
voor de aarde die niet van ons 
is, maar waar we wel allemaal 
verantwoordelijk voor zijn. Het 
is begonnen met een moestuin 
achter woonzorgcentrum Verburgt 
– Molhuysen op de grens met 
Oosterbeek en werken in de Zomp 
en bij Veld en Beek.

Negen jaar geleden kwam er een 
tip van het Dorpsplatform over 
een verwaarloosde boomgaard bij 
Engelien in de buurt.

De boomgaard werd jarenlang 
verpacht door de gemeente. 
Na beëindiging van de 
pacht in de jaren ’80 werd de 
boomgaard vergeten en niet meer 
onderhouden.  

Engelien krijgt belangstelling. 
Samen met drie buurtgenoten lukt 
het om de buurt enthousiast te 
maken voor de boomgaard, maar 
er moesten wel onnoemelijk veel 
bramenstruiken verwijderd worden.

Dankzij gezamenlijke inzet van 
veel vrijwilligers en een ontwerp 
van een landschapsarchitect 
wordt er toegewerkt naar 
een openingsfeestje. Dat is 
de start geworden van een 
gezamenlijke plek waar veel 
ruimte is voor sociale contacten 
en verantwoordelijkheid voor 
onderhoud en zorg van deze 
Rosande Gaerd met veel mooie 
plekjes, bomen, een waterpartij 
en verhalen. Voor Engelien gaat 
zorgvuldiger gebruik van de aarde 
niet snel genoeg. Zij streeft naar 
soberder en natuurlijker.

“Ik heb geleerd om zuinig om te 
gaan met mijn spullen. Het is altijd 
al mijn manier van leven: mooi 
om te doen en niet zo moeilijk; 

het leven wordt ook leuker. Ruilen, 
delen, genieten van wat je hebt.” 
Wat zou je als eerste willen doen 
om tot een beter gebruik van de 
aarde te komen?
“Twee maatregelen om de aarde 
niet uit te putten
• Natuurlijk-afbreekbare 

materialen gebruiken
• Biologische voeding eten”

In deze winterperiode is Engelien 
bezig om het nieuwe tuinseizoen 
voor te bereiden: plantjes kweken, 
bomen uitgraven en ergens anders 
uitdelen.
Er is één keer per jaar in haar 
buurt een recyclefeest: spullen 
die je zelf niet meer gebruikt, 
mogen anderen meenemen als ze 
er interesse in hebben. Zo maak 
je weer contact met de buurt. 
Een ander proces dat Engelien 
erg mooi en nuttig vindt, is 
composteren. Een proces waar ze 
ook graag kinderen bij betrekt.

Heerlijk Engelien, dat je met 
zoveel respect voor mens en natuur 
bezig bent. Ik hoop dat velen je 
stem horen en geïnspireerd worden 
door jouw manier van omgaan met 
de aarde.
                                                           
Opgetekend door Joke Weening

G
em

eenteleden aan het w
oord
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Werkgroep Anders Vieren

Afgelopen december is de 
werkgroep Anders Vieren voor 
het eerst bij elkaar geweest. 
Deze werkgroep gaat aan de 
slag met de aanbevelingen die 
de Commissie Veelkleurig Vieren 
in 2024 heeft gegeven in haar 
rapport. Hiervoor zijn in 2023 
en 2024 bijeenkomsten met 
gemeenteleden geweest. 

De werkgroep bestaat uit Marie 
Louise Hoekstra, Jaap Sap, Peter 
van Grootheest, Susan Dragt en 
beide predikanten.

De eerste bijeenkomst heeft in het 
teken gestaan van een brainstorm 
hoe invulling kan worden gegeven 
aan een kerkdienst, anders dan 
nu doorgaans plaatsvindt. Allerlei 
aspecten en onderdelen van 

diensten zijn aan bod gekomen 
in de brainstorm. Hierbij kun 
je denken aan andere muziek, 
thema of sfeer van een dienst, 
interactieve onderdelen in een 
dienst.

Om het concreet te maken is 
afgesproken in twee diensten in 
2025 de dienst op een andere leest 
te schoeien en hiermee ervaring op 
te gaan doen. Op zondag 16 maart 
zal de dienst Anders Vieren een 
contemplatief karakter hebben. 

De werkgroep gaat deze dienst 
in de komende weken in februari 
verder samen uitwerken en vorm 
geven. In november zal een tweede 
dienst onder de noemer Anders 
Vieren plaatsvinden, die gericht 
is op verbinding en gemeenschap 

vieren. In een volgende bijEen 
komen we terug met meer 
informatie.
 
Susan Dragt 

Morgendienst met psalm en 
poëzie in de Oude Kerk 
Vanwege de Top2000-dienst in de 
Vredebergkerk is er in de morgen 
op zondag 16 februari een korte 
viering in de Oude Kerk. We 
gaan vieren rond psalm 148. Een 
lied, waarin alles wat is en leeft 
meedoet in de lofzang op het 
leven. In de viering zal ook poëzie 
klinken. Jaap Hagen en Henk 
Romein verzorgen de muziek. Na 
afloop is er koffie en thee. Fijn 
als zoveel mogelijk mensen een 
liedboek meenemen!

Top2000-dienst
Heb je ze al zien hangen, die 
Top2000-kerkdienst posters? 
Want ja, het is bijna zover! Onze 
eigen PeaceMountainband met 
zanger(essen) staat weer ‘Als 
nieuw’ in de startblokken om er op 
zondag 16 februari een muzikale 
happening van te maken. De 
dienst begint om 16.00 uur, maar 
vanaf 15.30 is er al een inloop met 

We laten ons op weg naar Pasen 
leiden door het thema van Bijbel 
Basics: ‘In de tuin – het leven wint!’ 
Diverse bijbelse verhalen rond 
dit thema zullen voorbijkomen 
en mogen ons inspireren. Zie 
daarvoor ook het hoofdartikel.

Raad van Kerken
In deze veertigdagentijd zijn er 
geen zes maar drie oecumenische 
paasvespers. De eerste valt op 9 
maart, de zondag na aswoensdag. 
De tweede vesper staat gepland 
op 30 maart, zondag Laetare, 
deze vesper markeert het midden 
van de veertigdagentijd. De derde 
vesper is op 13 april, de laatste 
zondag voor de Stille Week. 

De paasvespers zijn van 19.00-
19.30 uur in de Oude Kerk.
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en Bijzondere momenten in de kerk

muziek. Na afloop is er tijd om 
na te praten met een hapje en 
drankje.

Veertigdagentijd
Zondag 9 maart is de eerste 
zondag in de veertigdagentijd. 
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Goede week en Pasen

Palmzondag 13 april
Op deze zondag maken de 
kinderen palmpaasstokken 
en komen ze in optocht de 
kerk weer in. Het is een dienst 
met dubbelheid: de kinderen 
verbeelden de vrolijke intocht 
én we horen een passage uit het 
lijdensverhaal. Zo markeert deze 
zondag het begin van de Goede 
Week, de Stille Week.

Liturgie in de Goede Week
In de verstilde ruimte van de 
Oude Kerk leven we in de dagen 
voor Pasen toe naar het feest van 
Opstaan en Opstanding.

Wanneer we als kerk het paasfeest 
vieren, raken we aan de kern 
van ons geloof. Het feest van 
de opstanding van Jezus mag 
allereerst een hoopvol feest zijn, 
we vieren de trouw van God aan 
mensen. Tegelijkertijd gaat er een 
hele passie aan dit feest vooraf. 
In de drie dagen voor Pasen lopen 
we mee met Jezus, die vanuit zijn 
roeping de beker van het lijden 
helemaal heeft leeggedronken.

Witte Donderdag, 17 april 19.30, 
vieren we samen de Maaltijd. In 
die Maaltijd spreekt Jezus over 
‘dienen’ als weg naar het leven. En 
verbeeldt hij dit. We horen ook van 

de eenzaamheid die Jezus overvalt, 
wanneer hij zich realiseert hoe zijn 
levensverhaal verder zal (af)lopen. 

Goede Vrijdag, 18 april 19.30 uur, 
volgen we Jezus in zijn laatste 
uren. Van verlaten worden, tot 
bespotting, veroordeling en 
kruisiging. We beseffen dat zijn 
lijden raakt aan het lijden van de 
wereld, ons eigen lijden. We lezen 
passages uit het lijdensverhaal. De 
tekstgedeeltes worden afgewisseld 
met woorden van nu en met 
ingetogen liederen. U wordt 
uitgenodigd om van huis een eigen 
bloem mee te brengen en die aan 
het einde van de liturgie bij het 
kruis (in het koor) te leggen. We 
verlaten in stilte de kerk.

Stille Zaterdag, 19 april 21.30 
uur, beginnen we in een donkere 
kerk, we zingen, we zijn stil, we 
bidden. Het grote licht brandt nog 
niet. Niet voordat het paaslicht 
binnen gedragen wordt. De Heer 
is waarlijk opgestaan! Zingend 
verwelkomen we het Licht en de 
Hoop die daarmee gegeven is: 
‘Licht dat terugkomt, hoop die niet 
sterven wil, vrede die bij ons blijft’. 
In deze nacht klinken traditioneel 
lezingen over schepping, verbond, 
uittocht én opstanding. We denken 
terug aan onze doop door het 

doopwater aan te raken en we 
zingen liederen over het leven dat 
overwint: ‘Licht dat ons aanstoot’.
(voor het begin van de paaswake 
is het misschien handig om een 
klein (zak)lampje mee te brengen)

Paasmorgen 20 april
De paasmorgendienst vieren we 
in de Vredebergkerk. Waarin 
we volop en vrolijk en uitbundig 
zingen en muziek maken rond het 
thema van Bijbel Basics: ‘In de tuin 
- het leven wint!’

Opstandingskerk Wolfheze
Welkom om mee te vieren bij Pro Persona.
• Witte Donderdag, 17 april om 19.00 uur, voorganger Evelien 

Gardebroek.
• Goede Vrijdag, 18 april om 15.00 uur, voorganger Mariette van 

Someren.
• Paaswake, zaterdagavond 19 april om 20.30 uur, voorgangers Hans 

van der Ros en ds. Taco Bos.
• Paasmorgen, zondag 20 april om 10.30 uur, voorganger Mariette 

van Someren.

Met de paaswake is de samenwerking met de Protestantse Gemeente 
Oosterbeek Wolfheze extra tastbaar, maar uiteraard is iedereen bij alle 
vieringen in de Goede Week van harte welkom. 

ds. Taco Bos
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Opkomen voor mensen die in de knel zitten, is een 
van de taken die de diaconie heeft. Niet alleen 
diakenen iedereen mag zijn stem laten horen als 
er onrecht is, iedereen mag opkomen voor mensen 
die dat niet -meer- voor zichzelf kunnen doen. Als 
we onrecht meemaken of zien dan komen we in 
actie, dan willen we wat doen. De bijbel noemt dat 
barmhartigheid.

Dat kan door onze betrokkenheid te tonen bij kerken 
in het Midden-Oosten: Libanon, Israël, Palestina, 
Syrië en Egypte. In een verscheurde omgeving zijn 
kerken in het Midden-Oosten een plek van troost 
en hoop. Ze bieden noodhulp en bouwen aan vrede. 
Kerk in Actie roept kerken op om in maart een extra 
collecte hiervoor te houden.

In actie komen kan ook dichter bij huis: door 
producten voor de voedselbank te doneren, kleding te 
ruilen of te geven voor andere mensen, brieven aan 
of voor gevangenen schrijven, een zieke te bezoeken 
of iemand die alleen of eenzaam is, een asielzoeker/
vreemdeling welkom te heten. Het hoeft niet groots te 
zijn, kleine daden kunnen in het persoonlijk leven van 
iemand al het verschil maken.

Jannie van Doorn 

Brood zal ik geven en water als wijn,
een handvol genade om mens van te zijn.

Kom je van verre en roept men je na –
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.

Is je beschutting verloren gegaan,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.

Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.

Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
ook dan laat ik merken, je bent niet alleen.

Als eens de dood je zal hebben begroet,
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.

Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

(lied 1007)

Verantwoording kwartaal-
giften diaconie 2024

1e kwartaal
Hulpdienst voor Elkaar, € 1000,-

2e kwartaal
Goed Gestart € 500,-
Stichting Changing Stories € 500,- 

3e kwartaal
Oase € 500,-
Inlia € 500,-

4e kwartaal
Stichting Epafras € 500,-
Attentie bewoners AZC/
statushouders Wolfheze en 
Oekraïners € 500,-

40dagentijdkalender

Met het thema ‘Als nieuw!’ sluit 
de 40dagenkalender aan bij het 
jaarthema: ‘Als nieuw! Leven in 
het licht van Gods koninkrijk’. Voor 
elke dag is een korte overdenking 
aangevuld met korte liederen en 
gebeden.

Op de zondagen 23 februari 
en 2 maart kunt u voor € 1,- de 
kalender meenemen. U kunt zich 
ook abonneren op de digitale 
kalender en op de homepage van 
onze website komt de digitale 
kalender ook te staan.
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Leven in de tuin – leefbare aarde 2050

Aanleiding voor deze keuze is de betrokkenheid 
van verschillende gemeenteleden bij de organisatie 
“Grootouders voor het klimaat”. Op hun website lezen 
we als introductie: 

Wij gunnen alle kleinkinderen een leefbare wereld Wij 
zijn gedreven. Door klimaatverandering zal de aarde 
voor de komende generaties geen veilige woonplek 
meer zijn. En dat komt door de manier waarop wij 
met onze planeet omgaan.

Samen kunnen we de wereld leefbaar houden, help 
mee! Op hun website lezen we dat ook mensen mee 
doen die geen grootouder zijn maar wel betrokken 
zijn op de komende generatie.

Activiteiten
We nodigen u uit om met ons de aswoensdagviering, 
het begin van de veertigdagentijd, te bezoeken, op 9 
maart om 19.00 uur in de Bernulphus. Op 30 maart 
zullen we meewerken aan de morgendienst in de 
Vredebergkerk. Na de dienst geven we informatie 
over enkele concrete activiteiten die ‘Grootouders 
voor het klimaat’ aanbieden. Wij denken aan 
voorleesacties, brieven schrijven en het aanbieden 
van een toekomststoel.

In de 40dagen nodigen we elkaar uit om meer bewust bezig te zijn met de vraag welke aarde of 
welke tuin we willen doorgeven of achterlaten aan generaties na ons, aan onze (klein)kinderen. Welke 
bijdrage leveren wij aan hun toekomst?

Een sobere ‘Hollandmaaltijd’ staat ook op ons 
programma. De exacte gegevens publiceren we 
op een later tijdstip. Bent u nu al betrokken bij’ 
Grootouders voor het klimaat’, dan horen we dit 
graag. 

Groene Kerk, Engelien Heinen

Steun voor verzoening in Rwanda

Het trauma van de genocide in 1994 in Rwanda drukt nog steeds 
op overlevenden en daders, jong en oud. Veel daders zijn berecht. 
Sommigen zijn teruggekeerd naar hun dorp. Maar hoe kunnen 
buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen?

De herinnering aan de genocide 
is nooit verdwenen, de raciale 
verdeeldheid is er nog steeds 
en de angst voor een herhaling 
van het moorden is deel van de 
gedachten: dat mag nooit meer 
gebeuren. Rwandese kerken 

trainen hun pastors in traumahulp 
en verzoeningswerk. 

Ook bieden kerken vaktrainingen 
aan jongeren. Zij zijn de 
hoopvolle toekomst van dit land in 
ontwikkeling. Een nieuwe generatie 

van Hoop.

Dominee Pascal Bataringaya 
zwaait met zijn Rwandese 
paspoort. Vorig jaar was hij een 
weekend te gast in onze kerkelijke 
gemeente. Hij zegt: “Vroeger stond 
hier mijn etnische achtergrond in, 
maar na de genocide van 1994 is 
dat afgeschaft. Vraag het mijn 
kinderen van 17, 19 en 25 jaar. Zij 
zijn na de genocide geboren en 
voelen zich Rwandees.” 

Dat voelt als een bevrijding na 
alles wat er gebeurd is. Toch 
blijven gesprekken over verzoening 
nog steeds van groot belang 
binnen Rwandese kerken, want het 
verleden wis je niet zomaar uit. 
Daarom ondersteunt Kerk in Actie 
dat van harte.

Bas van Helden
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We kijken met plezier terug op onze eerste kerklunch in dit jaar. Onze burgemeester, mevrouw Agnes 
Schaap kwam vertellen over haar ambt. Ze vertelde onder andere over de benoemingsprocedure van 
burgemeesters, de betekenis van de ambtsketting en over haar werkzaamheden. Na dit inspirerende 
verhaal genoten we met elkaar van de lunch.               

Voor 18 februari staat er een ‘gewone’ lunch op 
het programma. U bent vanaf 11.45 uur welkom. 
Aanmelden kan tot en met 16 februari bij Rike van 
den Berg (026 3341387 of 
vandenbergrike92@gmail.com).

Op dinsdag 18 maart komen Arianne en Oebele van 
der Veen ons vertellen over hun tijd aan de Costa del 
Sol in de vorige winter. Oebele was daar een paar 
maanden predikant voor de Nederlanders die in 
Spanje wonen of overwinteren. Aanvang is 11.00 uur. 
Aanmelden kan tot en met 16 maart bij Rike van den 
Berg. 

Op 15 april verzorgen we een paas-kerklunch. U bent 
vanaf 11.45 uur welkom. Aanmelden kan tot en met 13 

april bij Rike van den Berg.

Wilt u opgehaald worden, geen probleem. Geef dit 
aan Rike door en wij verzorgen dit voor u. 

Meedoen met het kerkasiel in Kampen

Op 21 november 2024 opende 
de protestante gemeente De 
Open Hof in Kampen vanuit 
warmhartigheid de deur voor de 
familie Babayants. Als oproep aan 
de politiek: opdat deze familie en 
andere in Nederland gewortelde 
kinderen hier een toekomst mogen 
vinden. 

Veel voorgangers, kerken en 
anderen leveren een bijdrage aan 
de doorgaande viering. 
Vanuit onze gemeente zijn we in 
januari naar Kampen geweest. 

Deze maand willen we opnieuw 
gaan en een kleine bijdrage 
leveren: op dinsdag 25 februari 
van 10 tot 12 uur. Net als in 
januari heeft zich ook nu alweer 
een groepje mensen aangemeld 

om mee te gaan. Fijn als nog meer 
mensen aansluiten. Opgeven kan 
bij ds. Martine en ds. Irene.
Meer info over dit kerkasiel op 
www.kerkasielkampen.nl

Samen gedichten lezen

In de 40dagentijd wil ik een ‘oude liefde’ 
oppakken. In mijn vorige werkplek, Den Haag, 
organiseerde ik met enige regelmaat avonden 
rond gedichten: samen gedichten lezen over 
levensvragen en geloven.

 De 40dagentijd, als tijd van inkeer en bezinning, 
is een mooie tijd voor zoiets. Wie vindt het leuk om 
hieraan mee te doen? Mijn ervaring is dat het altijd 
verrassend is: je leert van elkaar, hoort nieuwe dingen 
in een tekst, ziet iets wat je eerder niet zag en gaat 
vaak met mooie woorden in hoofd en hart weer naar 
huis terug. 

Je hoeft geen ‘verstand van poëzie’ te hebben om aan 
te sluiten. Nieuwsgierigheid is genoeg. Ik zorg voor de 
gedichten. 

Welkom op dinsdag 18 maart om 20.00 uur in de 
Vredebergkerk.

Graag hoor ik wie belangstelling heeft!

ds. Martine Nijveld
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Retraitedag ‘Als nieuw’ - in de Oude Kerk

Op zaterdag 29 maart organiseren de predikanten 
een retraitedag in de Oude Kerk. Dat doen we 
hier voor het eerst samen. Het sluit naar ons idee 
goed aan bij het jaarthema ‘Als nieuw’ en bij de 
inspirerende ruimte en omgeving van onze Oude 
Kerk.

Deze dag bieden we aan als een dag om tot jezelf te 
komen, om anderen te ontmoeten, om je te bezinnen 
en om nieuwe inspiratie op te doen. We gaan 
wandelen en op een creatieve manier aan het werk 
met een bijbelverhaal en met het jaarthema.
We sluiten de dag af met samen eten en een korte 
viering. 

Tijd: van 13.30 uur tot 20.00 uur. 
Locatie: Oude Kerk
Voor info en opgave: ds. Irene Pluim en ds. Martine 
Nijveld

Kindernevendienst XXL op zondag 30 maart

Op zondag 30 maart is het weer tijd voor de Kindernevendienst XXL. Kinderen van de groepen 6 t/m 8 
blijven dan de hele kerkdienst in hun eigen ruimte. Dat geeft tijd om langer met een thema bezig te zijn. 
Dat thema is dit keer de veertigdagentijd, die bijzondere tijd in het jaar waarin we op weg gaan naar het 
paasfeest. Wat vieren we dan eigenlijk, wat doen we (en wat doen we niet)? De leiding ligt bij ds. Irene en bij 
twee mensen van de kindernevendienstleiding.

V
an de kerkenraad

Belangrijke ijkpunten

In het vorige kerkblad waren we nog op weg naar Kerst en nu 
gaan we op weg naar de 40dagentijd en het paasfeest. Belangrijke 
ijkpunten in ons kerkelijk leven. Fijn om weer naar het paasfeest uit 
te kijken. Nieuw leven in deze onrustige tijd.

De actie kerkbalans is bijna 
afgerond, de resultaten worden 
binnenkort bekend. 
De kerkenraad komt iedere derde 
donderdag van de maand  bij 
elkaar. Dan worden de actuele 
punten besproken zoals de stand 
van zaken rond de kosterswoning, 
gemeente-avonden, het kerkasiel 
in Kampen. Over de kosterswoning 
hoort u binnenkort meer via de 
zondagsbrief. 

Het kerkasiel in Kampen is 
in januari bezocht door een 
groep gemeenteleden. Met 
elkaar zijn wij betrokken met 
en medeverantwoordelijk voor 

kinderen, geworteld in ons land. 
Hopelijk kunnen we hier de 
regering ook van overtuigen. 25 
februari hopen we weer met een 
groep te kunnen gaan.

In de kerk staat al langere tijd een 
vleugel, die we tijdens kerkdiensten 
mochten gebruiken van Toonkunst. 
Sinds kort is deze vleugel 
eigendom van de kerk. Fijn dat we 
in de gelegenheid waren om dit 
instrument over te nemen. Tijdens 
de Top2000-dienst kunt u weer 
horen hoe mooi hij klinkt. 

En ook de ontmoetingsmomenten 
met als thema  ‘Als nieuw’ zijn op 

dit moment in volle gang. Positieve 
reacties, ontmoeting en bezinning, 
voeren de boventoon. Het is goed 
om ook op deze manier met elkaar 
contact te hebben.

Samen op weg naar Pasen, naar 
het feest van nieuw leven, laat 
dat ook de komende periode weer 
centraal staan.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba
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• 7 en 21 februari, 
• 21 maart, 
• 11 april (gezinnen maaltijd),
• 9 en 23 mei, 
• 6 juni, 
• 21/22 juni (vooralsnog kamp),
• en 29 juni (overstapdienst)

Oppas (0 tot 4 jaar) 
en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle 
morgendiensten

Voor wie anders met de Bijbel aan de slag wil: kom bij 
de kindernevendienst

Elke zondag is er in onze 
kerk kindernevendienst voor 
kinderen vanaf vier jaar, in twee 
leeftijdsgroepen. Daarvoor is 
leiding nodig en die willen we 
graag versterken met jongere 
of oudere gemeenteleden met 
regelmatig een beetje tijd. Voel 
je vrij met ons mee te doen of 

het gewoon eens uit te proberen. 
Het is elke keer mooi om met de 
grote of kleine kinderen te praten 
over Bijbelverhalen en door hen 
verrast te worden. Voor vragen 
kun je/kunt u terecht bij Petra 
Jonkers of iemand anders van de 
kindernevendienstleiding.  

Blue fotografeert

Foto’s maken kan een mooie 
vorm zijn om met dingen bezig 
te zijn. De jongeren krijgen drie 
opdrachten: een selfie met je 
groepje, de tweede over kerk, 
geloof en emotie, (Maria met 
baby Jezus en Jezus aan het kruis). 
De derde foto’s, met een langere 
sluitertijd, verbeelden “engelen”.

Een blik achter de schermen van de tienergespreksgroep

De eerste zondag van het nieuwe jaar leid ik de 
tienergespreksgroep en besluit goede voornemens op de agenda te 
zetten. Ik vraag mijn neef, predikant, welk bijbelgedeelte daarbij 
zou passen. Hij stelt Lucas 14 vers 25-35 voor. Daarin staat dat als je 
je iets voorneemt, je een plan moet hebben.

“Want wie van jullie die een toren 
bouwt gaat niet eerst de kosten 
berekenen om te zien of hij wel 
genoeg heeft voor de bouw? Als hij 
het fundament gelegd heeft maar 
de bouw niet kan voltooien zal 
iedereen die dat ziet hem uitlachen 
en zeggen: ”Die man begon te 
bouwen maar afmaken kon hij het 
niet.” (Lucas 14 vers 25-30).

Ik vraag de tieners vooraf via de 
app te bedenken wat voor hen de 
goede voornemens voor 2025 zijn.
De tieners lezen om de beurt een 
vers uit Lucas 14 vers 25-35 en 
geven de bijbel door.

Ze noemen voornemens: 
beter studeren voor de 
proefwerkweek, beter scoren 
op de hockeywedstrijden, maar 
ook minder hard zijn voor de 
omgeving.

We werken een concreet 
voornemen uit en bespreken wat 
er voor nodig is om het te doen 
slagen: goede voorbereiding, 
concreet maken, contract opstellen 
voor jezelf, een succesboekje 
bijhouden, de consequenties 
bepalen (jezelf bijvoorbeeld 
belonen op iets lekkers), maar ook 
dat als je faalt het niet betekent 

dat je een mislukkeling bent. Er 
komen leuke gesprekken op gang. 

We sluiten af met het eten van 
gelukskoekjes elk gevuld met een 
boodschap op een papiertje zoals 
‘geluk is een stralend zonnetje’. 
Omdat we maar met een klein 
aantal tieners zijn kunnen er 
heel wat gelukskoekjes worden 
verorberd.

Carla Leen
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Pastoraat

Bijeenkomst voor de bezoekmedewerkers

De Kerkgroep organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor 
de bezoekmedewerkers. Zo zijn we maandag 27 januari ook weer bij 
elkaar gekomen. De avond zijn we in canon gestart met het lied dat 
we in januari in meerdere kerkdiensten met elkaar hebben geoefend. 
Een warm welkom!

Twee inhoudelijke punten zijn 
besproken. In de eerste plaats de 
centrale aanvraag van een VOG 
(verklaring omtrent het gedrag) 
voor alle bezoekmedewerkers. 
Dit is een verdere stap naar een 
veilige kerk.

Daarnaast heeft de Kerkgroep 
Pastoraat de attenties die bij 
verjaardagen en jubilea worden 
uitgereikt nog eens tegen het licht 
gehouden. Er werden vanuit de 
aanwezigen goede aanvullingen 
geboden op deze plannen en zo 
konden we samen besluiten dat er 
vanaf 1 april 2025 gewerkt gaat 
worden met deze nieuwe plannen.

Uit het oogpunt van duurzaamheid 
is besloten het boeketje bij 
kroonjaren te vervangen door een 
pakketje met producten uit de 
Wereldwinkel.

Daarnaast merken we dat 
ouderen van vandaag een ander 
verwachtingspatroon hebben van 
de kerk dan voorheen. Daarom is 
besloten andere leeftijdsgrenzen 
te gaan hanteren, we schuiven 
het eerste moment waarop 
aandacht wordt gegeven aan 
kroonjaren van 80 jaar naar 85 
jaar. Voor de jarigen die geen 
kroonjaar vieren zal een mooie 
felicitatiekaart worden ontworpen. 
Ook de huwelijksjubilea worden 
wat anders ingedeeld. En ook hier 
wordt gekozen voor een pakketje 
van Odin in plaats van een kaars 
bij jubilea vanaf 50 jaar. De ‘jonge’ 
jubilarissen ontvangen nog steeds 
een kaars.

Na het officiële gedeelte is een 
‘kerkbingo’ gespeeld. Aan de 
hand van een bingokaart met 
kenmerken als ‘is reeds 25 jaar 

bezoekmedewerker’, ‘speelt 
fanatiek Wordfeud’ of ‘heeft onder 
vijf predikanten gediend’ hebben 
we elkaar ondervraagd.

Bij de afsluitende borrel hebben 
we het glas geheven op een mooi 
en pastoraal waardevol 2025.

Bij het uitkomen van deze bijEen 
zijn de ontmoetingsmomenten 
bij gemeenteleden thuis – en een 
enkele keer in de kerk – in volle 
gang. Graag doen we daar in de 
volgende bijEen verslag van.

Paasgroetenactie: een bemoedigende groet voor 
gedetineerden

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land 
tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Het 
thema van dit jaar is ‘Als nieuw.’

Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen 
realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun 
situatie. “De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal 
niet en toch krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van 
een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving. 
Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige 
verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te 
zien naar gevangenen.

Cover van de paasgroetenkaart 2025: ‘Het graf is leeg, 
Jezus leeft! Zijn opstanding maakt ons leven als nieuw.’ 
Deze afbeelding is gemaakt door een gedetineerde man in 
Veenhuizen.



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



In de bloembol is de krokus,

in de pit de appelboom,

in de pop huist een belofte:

vlinders fladderen straks rond,

In de koude van de winter

groeit de lente ondergronds,

nog verborgen tot het uitkomt,

God ziet naar de schepping om.

Lied 981: 1
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en Collectes: Zondag 23 februari, omzien naar gevangenen

In Nederland komen jaarlijks ruim 33.000 mensen in 
de gevangenis terecht. Ze zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons om barmhartig 
naar hen om te zien en niet te oordelen. Daarom 
reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten 
en hun familie een helpende hand om te werken aan 
herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisatie 
die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die 
hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.

Als diaconie vinden wij het belangrijk om ook 
aandacht te hebben voor gevangenen. Ook voor hen 
moeten wij oog hebben vooral als ze weer terug in de 
maatschappij komen. In Nederland zijn verschillende 
organisaties actief in de zorg voor gevangenen. 
Daarnaast zijn er ook organisaties die zich inzetten 
voor gevangenen wereldwijd. Na de dienst is er 
informatie van verschillende organisaties over 
gevangenenzorg. 

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

17 februari 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Misjpatiem, de rechtsregels mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

18 februari 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Kathy Jansen
23 februari 16.00 Opstandings-

kerk
TmT: ‘De koe die naar de hemel vloog’. Janneke de Vries

25 februari 10.00 – 
12.00

Kampen Kerkasiel Martine Nijveld en 
Irene Pluim

8 maart 11.00 PDC De 
Herberg

Wandel- en concertarrangement Monique van der 
Werf

10 maart 20.00 Vredebergkerk Leerhuis. Aanschouw het land mw. R.M.C. Enklaar-
Cooymans

18 maart 11.00 Vredebergkerk Kerklunch. Arianne en Oebele van der 
Veen over hun tijd aan de Costa del Sol

Kathy Jansen

18 maart 20.00 Vredebergkerk Samen gedichten lezen Martine Nijveld
23 maart 16.00 Vredebergkerk TmT: Gedachten over Nederlandse 

euthanasiepraktijk
Janneke de Vries

29 maart 13.30 tot 
20.00

Oude Kerk Retraitedag ‘Als nieuw’ Irene Pluim en 
Martine Nijveld

1 april 15.00 en 
20.00

Vredebergkerk Lees mee Irene Pluim

11 april Vredebergkerk Gezinnenmaaltijd
13 april 16.00 Remonstrantse 

kerk
TmT: Over voedseltechnologie Leo van Weele

15 april 11.45 Vredebergkerk Paas-kerklunch Kathy Jansen

A
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Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek
026 3333 415

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
026 8441 279
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink 
(06 2319 6159) en dhr. Pieter Stolwijk  (06 2346 0068)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Heleen Wiersema-Groenveld 
(06 2731 8964; kerkrentmeester.secretaris@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink (026 7370 
410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: vacature 
(jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.
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bijEen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Komend nummer loopt van 24 april t/m 26 juni 2025. Inleveren kopij uiterlijk 
dinsdag 8 april om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 
0373 7266 94, Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van 
Doorn, Anneke Kardol, Joep van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening Drukker: Editoo.

Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. 
Beamergroep: beamer@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Diensten in onze kerk

Zondag 16 februari 2025 
• Oude Kerk, 10.00 uur, ds. M.E. 

Nijveld
• Vredebergkerk, 16.00 uur, ds. 

I.M. Pluim, Top2000-dienst

Zondag 23 februari 2025
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

I.M. Pluim

Zondag 2 maart 2025
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

H. Spoelstra, Almere 
• Het Schild, 19.00 uur, dhr. A. 

van Laar

Zondag 9 maart
Eerste zondag in de 40dagentijd
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

M.E. Nijveld
• Oude Kerk, 19.00 uur, 

oecumenische vesper

Zondag 16 maart
Tweede zondag in de 40dagentijd
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

I.M. Pluim 

Zondag 23 maart 2025
Derde zondag in de 40dagentjd
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

M.E. Nijveld

Zondag 30 maart 2025
Vierde zondag in de 40dagentijd
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

M.E. Nijveld, Avondmaal
• Oude Kerk, 19.00 uur, 

oecumenische vesper

Zondag 6 april 2025
Vijfde zondag in de 40dagentijd
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

I.M. Pluim
• Het Schild, 19.00 uur, ds. M. de 

Jong

Zondag 13 april 2025
Palmzondag
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

M.E. Nijveld
• Oude Kerk, 19.00 uur, 

oecumenische vesper

Witte Donderdag 17 april 2025 
• Oude Kerk, 19.30 uur, ds. 

M.E. Nijveld en ds. I.M. Pluim, 
Avondmaal

Goede Vrijdag 18 april 2025 
• Vredebergkerk, 19.30 uur, ds. 

M.E. Nijveld en ds. I.M. Pluim

Stille Zaterdag 19 april 2025, 
Paaswake 
• Opstandingskerk (Pro 

Persona), 20.30 uur, ds. T.M.C. 
Bos, gezamenlijke dienst

• Oude Kerk, 21.30 uur, ds. M.E. 
Nijveld en ds. I.M. Pluim

Zondag 20 april 2025
Pasen
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

I.M. Pluim

Zondag 27 april 2025
• Vredebergkerk, 10.00 uur, ds. 

M.E. Nijveld

De diensten in de Vredebergkerk 
en de Oude Kerk worden 
uitgezonden via de kerktelefoon; 
en via internet: www.kerkomroep.nl, 
zoek op plaatsnaam Oosterbeek 
en op Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen
Opstandingskerk: zondagmorgen 
om 10.30 uur (Pro Persona)

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 
18.30 uur. Donderdag 3 april is er 
een viering met Avondmaal

Bernulphuskerk: elke woensdag 
om 19.00 uur oecumenisch 
avondgebed (Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 
uur Coventrygebed (Raad van 
Kerken)

Greet bakte en Nanda verpakte 
bijna 200 kniepertjes


